
24 september 2024 

Beste ouders        

 

Betreft: ouderavond eerste communie 2025 

 

Wat gaat de tijd snel, de eerste weken van het schooljaar zijn reeds voorbij. 

Je zal ongetwijfeld al gemerkt hebben dat je kind al enkele stappen heeft gezet 

bij het lezen en rekenen. Toch mooi wat die leerkrachten allemaal realiseren.  

Ondertussen dienen wij vanuit de pastorale eenheid H. Familie ook vooruit te 
kijken, want dit schooljaar krijgt je kind de kans om zijn/haar eerste communie 
te doen.  
Maar vooraleer het zover is, dient er natuurlijk ook nog heel wat te gebeuren.  
Daarom willen we jullie graag uitnodigen naar een ouderavond ter 
voorbereiding van de eerste communie.  
In het verleden was er steeds een spreker die  een getuigenis bracht.  
Dit jaar kiezen we ervoor om, net zoals vorig jaar, in gesprek te gaan met jullie.  
Dit zal gebeuren in kleine groepen van een tiental personen per groepje en een 
gespreksleider. Daarnaast krijg je die avond ook praktische info en kom je te 
weten hoe je je kind kan inschrijven.  
Omdat we weten dat het voor ouders niet evident is om zich vrij te maken op 
een vooraf bepaalde datum, bieden we vier mogelijke momenten aan waaruit 
je kan kiezen. Om organisatorische redenen kunnen we maar een beperkt 
aantal ouders per moment toelaten. Mogen we vragen om minstens twee 
weken vooraf in te tekenen?  
De data  zijn maandag 21 oktober, dinsdag 22 oktober of woensdag 13 

november, telkens van 19.30 uur tot 21 uur en op zaterdag 16 november van 

14 uur tot 15.30 uur. 

Deze momenten gaan steeds door in de St.-Martinuskerk in Avelgem. 
 
  
Intekenen kan via deze link: https://cally.com/p4x2be2gd6xx2zjg  

Wil bij het registreren duidelijk de naam van je kind en de school vermelden !!! 

Opgelet: als beide ouders komen, wat we natuurlijk hopen,  dan dien je je wel 

tweemaal in te schrijven.  

Omdat we weten  dat er binnen onze pastorale eenheid ouders zijn die het 

Nederlands niet zo goed onder de knie hebben en zich liever uitdrukken in het 

https://cally.com/p4x2be2gd6xx2zjg


Frans, organiseren we ook enkele groepjes in het Frans.  

Let dus op bij het inschrijven dat je duidelijk kiest voor Nederlands of Frans.  

 

Indien je vragen  of suggesties hebt, neem dan gerust contact op met één van 
de onderstaande personen. 
 

Marc Messiaen    

Marc.messiaen@outlook.be 

0476 75 62 23 

 

Marc Pollet    

priester.pollet.marc@skynet.be  

0492 73 29 24 

 

Maria Moerman 

moerman.maria@skynet.be 

0472 05 19 77 

 

Met vriendelijke groeten 

Het team van de pastorale eenheid 
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